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2e uitgave 

juni 2022 

Van de Voorzitter 
 
Alweer 6 maanden in het nieuwe jaar 2022 en dan ligt de 2e Familiekroniek alweer bij 

jullie in de mailbox of op de deurmat. Natuurlijk hopen wij (het team), dat jullie weer veel 

lees plezier zullen hebben van deze 2e uitgave. Wij proberen ons uiterste best te doen 

om leuke en informatieve artikelen te schrijven. Toch zijn wij benieuwd of er onder jullie  

nog van der Neuten of aangetrouwde zijn die een leuk verhaal willen schrijven. Een uit 

het verleden bijvoorbeeld. Ik zou zeggen probeer het gewoon. 

 

Rob van der Neut versterkt ons onderzoeksteam, daar zijn wij erg blij mee. Rob heeft 

sinds de oprichting van de Familiestichting  Van der Neut op de achtergrond al een en 

ander gedaan. Rob ken ik al sinds 2000 en waren wij de eerste jaren de denktank van 

de oude familievereniging.. Rob heeft onder andere veel kennis op het gebied van genea-

logie en doet veel onderzoek naar de Leendert Gerritsz tak, die teruggaat  tot 1625. In 

deze tak zit de hele Braziliaanse gemeenschap Van der Neuten uit Irati.  

Rob welkom bij ons team. 

 

Verder hebben wij nog aanvullende en nieuwe gegevens gevonden van de emigranten 

die naar Australië  zijn vertrokken. Tot nu toe zijn het emigranten die in de Claes tak 

(1515), Leendert Gerritsz tak (1625), Gijsbert tak (1600) en de  

tak (1570) zitten. 

Uiteraard hebben wij ook nog veel gevonden informatie kunnen verwerken in de stam-

boom.  

Zo heeft Ria een grafzerk gevonden met een familiewapen Van der Neut, dit familiewa-

pen was waarschijnlijk aangepast. Maar toch het vermelden waard, omdat je nooit weet 

waar het toe kan leiden. Lees verder bij het onderwerp “Onderzoek”. 

Natuurlijk hebben wij nog meer onderwerpen, zoals deel 2 uit het leven van Theodorus 

van der Neut, een bijzonder artikel van Ruud van der Neut, of de vraag is Kolfschoten 

wel of geen familie.  

 

100 jaar   

 

Mw. Wilhelmina Van der Vaart . Op 7 juli  2022 werd zij 100 

jaar, een geweldige leeftijd. 

 

Wij willen mw. Van der Vaart, dan ook van harte feliciteren 

met het behalen van deze leeftijd.  

 

Mw. Wilhelmina Van der Vaart zit in de Leendert Gerritsz tak 

(1625) van onze stamboom. Zij is gehuwd geweest met Hen-

drik Jan van der Neut. (1926—2000) 

Voorwoord 

Dit is ons 2e nummer 

van onze Familiekro-

niek, wij willen jullie 

middels deze Familie-

kronieken op de hoogte 

houden van de verrich-

tingen van de Familie-

stichting Van der Neut. 
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DEEL 2  Uit het leven van Theodorus Marinus van der Neut 

Tijdens de onafhankelijkheidsverklaring door Soekarno op 17 aug. 1945 was  het oude Nederlandse gezag weg.. Gezags-

dragers zaten veelal  nog in de kampen. De situatie was grondig veranderd. 

De Nederlanders moesten in de kampen blijven en werden nu 'beschermd' door de Japanners tegen het ‘nieuwe gevaar’, 

de gewelddadige Indonesische revolutionaire jeugd. 

Deze “bescherming” door de Japanners was door de geallieerden opgedragen aan de Japanners i.v.m. de gewelddadig-

heden die hierna uitbraken. 

 

De Bersiap (Wees Paraat) brak uit en was in de jaren 1945 en 1946 een heftige  periode van dood en geweld. 

 

Soekarno en Hatta hadden in deze chaotische situatie geen enkele status, geen organisatie, geen plan, geen geld, niets.  

 

Indonesische strijdgroepen probeerden met groot geweld de leiding van de Japanners over 

te nemen. Er was veel onrust en de controle was weg. 

 

In de periode na  de onafhankelijkheidsverklaring door Soekarno in 1945  heeft Nederland 

tot de  soevereiniteitsoverdracht in 1949  nog gepoogd de orde en rust te herstellen door 

middel van de zg. politionele acties in 1947 en 1948 waaraan ook  vele Nederlandse 

dienstplichtigen en vrijwilligers hebben deelgenomen. 

 

Uiteindelijk moesten Nederlandse staatsburgers in Indonesië een keuze maken tussen de Nederlandse en Indonesische 

nationaliteit.  Voor de Indo-Europeanen was dit een groot dilemma. 

Zo ook voor onze ouders. Welke keuze moesten zij maken?   

Mijn Indonesische moeder had veel familie in Java. Mijn vader was Nederlander en moest mijn moeder overtuigen dat 

vertrek uit Indonesië en verblijf in Nederland een betere keus was.  

In al die hectiek was er ook blijdschap. In Palembang (Sumatra) kregen ze in 1947 hun 1e kind, Elma.  
   

NB. 

Het was ongetwijfeld een heftig en emotioneel besluit om uiteindelijk de keuze te maken om Indone-

sië te verlaten en te kiezen voor een definitief vertrek naar Nederland. In Indonesië blijven was eigen-

lijk geen optie. 

Overigens hadden ook vele landgenoten gekozen om te blijven. Het leven daar werd hen uiteindelijk 

onmogelijk gemaakt en besloten velen de  jaren daarna alsnog terug te keren naar Nederland, waar-

onder ook zij die aanvankelijk voor de Indonesische nationaliteit hadden gekozen de  zogenaamde 

‘spijtoptanten’ . 

Een jaar daarna is ons gezin op 19 juni 1948 voor een kortstondig verlof met het schip  ms Sibajak 

vanuit Indonesië vertrokken op weg naar Nederland voor een weerzien en kennismaking met de fa-

milie in Nederland nog onbewust van het feit wat hen nog boven het hoofd hing. Achteraf kun je je afvragen of het Neder-

lands gezag niet  te naïef is geweest over de gebeurtenissen die zich in Indonesië in ijltempo voltrokken. 

Pa was echter ook hoognodig toe aan rust immers hij kwam in 1945 uit krijgsgevangenschap en had tot aan zijn verlof in 

1948  gewoon zijn militaire taken bij het KNIL voortgezet. Toen bestond er nog  geen mentale en geestelijke begelei-

ding .De toenmalige regering had daar ook geen enkele notie of besef van. 

15 juli 1948 waren we voor een verblijf van een halfjaar in Nederland aangeko-

men. Wij logeerden bij mijn grootouders in Den Haag. Voor mijn moeder was Ne-

derland een grote cultuurschok. Tijdens hun verlof is op 10 september 1948 mijn 

zus in het ziekenhuis Westeinde in Den Haag geboren.  

Het werd voor vader en moeder een drukke en enerverende tijd, want op 22 janua-

ri 1949 gingen wij als gezin met de Sibajak weer ‘tijdelijk’ terug naar Indonesië. Wij 

arriveerden daar op 21 februari 1949 slechts enkele maanden voor de soevereini-

teitsoverdracht. 

Het bevreemd ons nog steeds dat onze  ouders in 1949 weer teruggingen naar 

Indonesië, kort voor de soevereiniteitsoverdracht met alle gevolgen vandien; de 

definitieve (gedwongen) terugkeer naar Nederland. 

Aan ons verblijf aldaar heb ik er als 3-jarige nog vage herinneringen overgehouden. Wij als  kinderen hadden geen besef 

van de spanningen in het land. Wij verbleven daar in een huis voorzien van een veranda. 

‘s Middags was er altijd siësta. Onze ouders moesten veel regelen en als zij er niet waren, was er altijd een oppas voor 

ons, de baboe. Pa diende nog altijd in het KNIL. 

 

 

Ma met dochter Elma 

Hatta Soekarno  

 

Ms Sibajak 
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Voor mij als kleuter was het definitieve vertrek uit onze vertrouwde omgeving erg emotioneel. Wij waren gehecht aan onze 

baboe (kinderoppas) en speelgoed. Wij moesten dat allemaal achterlaten.  Ook de mensen van wie we afscheid moesten 

nemen ben ik nooit vergeten. Een nieuwe tijd brak aan voor mijn ouders en hun kinderen. 

Het definitieve vertrek uit Indonesië met het schip de Atlantis naar Nederland was 11 juni 1950.  

Na een lange zeereis kwamen wij in Nederland aan op 10 juli 1950. Het koude kikker-

land zo noemde mijn moeder haar nieuwe vaderland. 

Na aankomst en de vele officiële formaliteiten  werden wij overgebracht naar de” Schat-

tenberg” in Westerbork, voorheen kamp Westerbork .Westerbork was de plek waar tus-

sen juni 1942 en september 1944 ruim 100.000 Joden, Roma, Sinti en verzetsstrijders 

aan hun transport naar Duitsland begonnen.  

Ik herinner me er, zo klein als ik was, de contouren van een kil en koud onderkomen. Er 

waren weinig voorzieningen. 

Voor de maaltijden werden alle gerepatrieerden verwe-

zen naar de gaarkeuken. Had je water nodig, moest je sjouwen met emmers water. Voor 

de kinderen en allen die in het kamp verbleven was weinig vertier.  Een bezoek aan Sin-

terklaas en de Zwarte Pieten was voor ons een van de weinige uitjes. Voor mij als kind 

was het verblijf daar in Westerbork een herinnering, die je gauw wil vergeten. Er hing daar 

een beladen en heel trieste sfeer.  

Onze ouders waren de verblijven in kampen erg beu. Pa kwam op een dag met goed 

nieuws. We zouden gaan verhuizen naar Made. Eindelijk een eigen dak boven hun hoofd. 

Het huis was klein en naast ons woonden er nog 3 Indonesische families. Onderling was 

er een goede band. Men kon het met elkaar goed vinden. 

Intussen hadden onze ouders 3 kinderen en de 4e was op komst. Het huis was nu echt te 

klein. Ook toen wist onze vader ons gezin te verrassen met de verhuizing naar een wat grotere woning. Wij en onze 3 bu-

ren verhuisden naar een straat verderop en woonden weer dicht bij elkaar. 

Pa kon niet wachten om  zo snel mogelijk de nieuwe woning te betrekken. Vele keren mocht ik als kleuter mee achterop 

de fiets. Pa was een goede opzichter.  

Minstens 1 keer in de week keek hij naar de bouwvorderingen. De geur van stopverf vond ik als kind heerlijk. Je kon er 

heerlijk mee kneden. 

Inmiddels hadden onze ouders 7 kinderen.  Ook dat huis werd veel te klein. Na alles wat ze hadden 

meegemaakt, voelden zij zich al die tijd in Made erg welkom en waren ze blij met een eigen thuis. 

Blij maar niet echt gelukkig, immers van een echte financiële tegemoetkoming achteraf  voor  al het 

leed wat hen was aangedaan en nabetaling van salarissen gedurende het verblijf in de 

(krijgsgevangen) kampen   was totaal geen sprake. Wel konden voorschotten  verkregen worden om 

te voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften want de meeste gerepatrieerden kwamen hier be-

rooid aan. Alles moest tot op de laatste cent terugbetaald worden. 

De Nederlandse regering wilde niets weten van (morele)  financiële ver-

plichtingen en stelde zich op het standpunt dat salarisaanspraken van 

ambtenaren en militairen die in dienst waren van het toenmalige Neder-

lands-Indisch Gouvernement tijdens de Japanse bezetting tot de verplichtingen behoorden van 

het Indisch Gouvernement en niet tot die van de Nederlandse Staat. Jarenlange strijd in onze 

voormalige kolonie voor Volk en Vaderland en uiteindelijk strijd voor rechtvaardigheid in eigen 

land heeft tot op heden uiteindelijk weinig tot niets opgeleverd. 

Inmiddels zijn de meesten overleden w.o. mijn vader op de nog  jonge leeftijd van 62 jaar.(16 nov.1982) 

Paul van der Neut en Ellen Jonkers—van der Neut. 

 

Ms Atlantis 

 

De Schattenberg  

(van het voormalig kamp Westerbork) 

 

Pa met Elma voor het 

huis in Made (1950) 

 

Wil je weten of:  

Je in de stamboom voorkomt en wat wij gevonden hebben, door ons onderzoek. Laat het ons weten, neem gewoon con-

tact met ons op. Je kunt bellen, mailen of doormiddel van een brief. Ook wij vinden het leuk om je in deze stamboom te 

kunnen plaatsen. Wil je onze Familiekroniek Van der Neut  blijven ontvangen, stuur ons een mail of brief, natuurlijk kun je 

ons ook bellen. Wij willen proberen om alle Familiekronieken per mail te verzenden. Dit heeft met de kosten te maken.  

Per mail: secretariaat@familiestichting-vanderneut.nl  
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Dit verhaal werd geschreven door Jacob (Jake) Vander Neut over een jeugdervaring die waarschijnlijk plaatsvond in het 

midden van de jaren ’30, toen hij ongeveer 12 jaar oud was. Deze ervaring heeft duidelijk een onuitwisbare indruk op 

hem achtergelaten. Jacob Vander Neut was de zoon van Jan van der Neut en Maria Hoetmer-van der Neut. Zij woonden 

in de Dorpstraat 23 in Ouderkerk a/d Amstel NL waar ook de groentewinkel van de familie was gevestigd. Op 28-jarige 

leeftijd emigreerde Jacob naar Canada waar hij vele jaren later dit korte verhaal schreef.  

Ingezonden door zijn dochters, Jennie van der Neut en Audrey van der Schans  

Mijn eerste ervaring als hulpje van een klokkenluider  

Het dorp Ouderkerk aan den Amstel is, zoals een historicus het uitdrukte, zeer aangenaam gelegen aan de rivier 'De Am-

stel'.  

Langs de oever van de Amstel in het centrum van het dorp staan twee grote, zeer oude kerken, ongeveer een kwart kilo-

meter uit elkaar. De ene is de Hervormde Kerk, de andere is de Rooms-Katholieke Kerk.  

De Hervormde kerk was oorspronkelijk een R.K. kerk en dateerde uit de 16e eeuw. Tweemaal werd deze kerk door oor-

logshandelingen gedeeltelijk verwoest en weer opgebouwd. De laatste 

keer was tijdens de Pruisische oorlog in 1656. In de muur van de kerk 

is nog steeds een ijzeren kanonskogel ingegraven.  

De R.K. Kerk en de Hervormde Kerk hadden elk twee grote klokken in 

hun klokkentoren, die werden geactiveerd door aan lange, zware tou-

wen te trekken. Eén klok luidde vier keer per zondag, ongeveer 30 

minuten voor de dienst, en dan nog eens 5 minuten voor de dienst en 

dan hetzelfde voor de avonddienst. Eén klok luidde ook een half uur 

lang als een lid van de gemeente werd begraven.  

Wanneer een lid van de koninklijke familie stierf, luidde de klok die 

dag driemaal een half uur. Maar het mooist was het tijdens de reli-

gieuze feestdagen, wanneer de klokken van de Hervormde en R.K. 

Kerken allemaal tegelijk een kwartier lang luidden; dit klonk prachtig 

over de rivier en de polders en gaf iedereen een gevoel van vreugde.  

Deze klokken fascineerden mij altijd, en omdat mijn oudere broer bevriend was met de klokkenluider, had ik al op jonge 

leeftijd toegang tot de klokkentoren. Op een dag zei hij tegen mij: "Goed, ga maar naar de klokkentoren, dan laat ik je de 

klok luiden" (en dit was de zwaardere van de twee). "Zeker", zei ik, nogal zeker van mezelf, en was al op weg. Maar nadat 

ik naar boven was geklommen, ik was nu hoger dan het dak van 

de kerk, en de kerk was al het hoogste gebouw van het dorp, 

kon ik de wind om de hoek van de toren horen gieren. De enor-

me balken, ongeveer een voet (30 cm) in het vierkant (ze leken 

toen echt veel groter), kraakten verschrikkelijk veel en ik hoorde 

geluiden die ik nog nooit eerder had opgemerkt. Niet alleen dat, 

maar het was daarboven ook nog eens behoorlijk donker. Toen 

klonk er plotseling een zeer luide bongggg; ik sprong zowat uit 

mijn vel. Ik was vergeten dat de klepel elk kwartier op de licht-

ste klok slaat, elk half uur op de zwaarste klok en elk uur, zo-

veel keer als het uur was. Mensen die om wat voor reden dan 

ook een slapeloze nacht hadden gehad, zeiden vaak dat ze de 

klok om het kwartier hoorden slaan in de stilte van de nacht.  

Toen kwam ik bij de klokkentoren waar alle klokkenmechanis-

men zich bevinden; het was een aparte ruimte, maar mijn 

nieuwsgierigheid nam de overhand en ik opende de deur en ging naar binnen. Een verbazingwekkende reeks van kam-

wielen, touwen, katrollen, en gewichten ontmoette mijn ogen, maar dat was niet het enige, er waren ook vleermuizen. Ik 

heb nooit die sprookjes geloofd dat ze in je haar vliegen. Toch vond ik het beter om die deur weer dicht te doen.  

Toen zei een stem achter me: "Waarom luiden jullie de klok nog niet? Straks komen de mensen te laat voor de kerk." 

Welnu, ik haastte mij naar het touw en trok uit alle macht, maar er kwam geen geluid uit, ik kon er gewoon niet hard ge-

noeg aan trekken om de klepel tegen de klok te laten slaan. Mijn vriend zei: "Goed, ik begin wel, dan kun jij het overne-

men".  

 

Links de Nederlands Hervormde Kerk en rechts de 

Rooms Katholieke Kerk  

 

Nederlands Hervormde Kerk in Ouderkerk a/d Amstel  
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Nu konden eindelijk de mensen in het hele dorp de klok horen. "Oké", zei hij, "jij neemt het over". Ik greep het touw en 

werd prompt van de grond getild; mijn handen stonden op het punt om door een gat in het houten plafond te verdwijnen. 

Ik vreesde voor mijn handen, en liet snel los, en viel terug op de grond, en de echte klokkenluider nam het over. Wel, dat 

was mijn eerste ervaring als klokkenluider. Veel later werd ik orgeltrapper. Over muzikaal talent gesproken. Maar dat is 

een ander verhaal.  

 
Jacob (Jake) Vander Neut  

 

Huwelijksberichten 1 april—1 juli 2022 

 

 

Wij willen Sjaak en Ria van der Neut van harte feliciteren met hun 50 jarig huwelijk. 

Ook de kinderen van harte gefeliciteerd. 

En Sjaak en Ria met hun kinderen en familie nog vele mooie en gelukkige jaren toewen-

sen. 

Sjaak en Ria zitten in de Gijsbert tak van de  stamboom. 

 

 

 

Vandaag 1 juli zijn we 8.035 dagen samen, dat is 22 jaar geleden dat wij ja tegen 

God zeiden. En ik kan Hem alleen maar danken voor het gezegende gezin dat Hij 

me gaf. 

Wij willen Eloisa van der Neut Moraes en Ednilson Vilmar Moraes van harte felicite-

ren met hun 22 jarig huwelijk. 

En willen Eloisa en Ednilson met hun gezin en familie nog vele mooie en gelukkige 

jaren toewensen. 

Eloisa en Ednilson zitten in de Leendert Gerritsz tak van de stamboom. 

Gouden huwelijk 50 jaar  

8.035 dagen huwelijk  

 

 

Emigratie naar Brazilië    

Gerrit van der Neut Sr, geboren 20 juli 1820 te Nederhorst den Berg in Noord Holland, trouwt op 8 september 1847 in 

Amsterdam met Catrina Jacoba Overzee geboren op 24 augustus 1825 te Harlingen Friesland. Zij krijgen 4 kinderen (3 

zoons en 1 dochter. Catrina Jacoba Overzee overleed na een langdurig ziekbed op 17 mei 1884 te Amsterdam, zij werd 

58 jaar en 7 maanden. Gerrit van der Neut Sr. hertrouwd op 25 mei 1887 met de 44 jaar jongere Suzanna Moen gebo-

ren 18 maart 1864 te Broek in Waterland, Noord Holland.  Zij krijgen een jaar later een zoon Gerrit genaamd, geboren op 

23 mei 1888 te Amsterdam, Noord Holland. Gerrit heeft zijn vader nooit gekend, want op 8 mei 1889 overleed zijn vader 

Gerrit van der Neut Sr. te Amsterdam Noord. Gerrit Sr. werd 68 jaar.  Suzanna Moen  is op 20 mei 1897 hertrouwd met 

Wouter Adrianus Kranenburg, Gerrit werd 3 dagen later 9 jaar. Samen met Wouter Adrianus Kraneburg kregen zij 3 kin-

deren (2 zoons en 1 dochter)                                                                                                                  Lees verder op pagina 6. 

Onderzoek 
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Dan is nu de vraag wanneer is Gerrit van der Neut naar Brazilië vertrokken, we weten dat 

Gerrit in Sao Paulo was op 8 februari 1919 en dat hij zijn paspoort had ontvangen. De 

geldigheid van dit paspoort was voor één jaar. Ondertussen weten wij dat Gerrit nooit 

meer is vertrokken en zich daar gevestigd heeft met Elisabeth Bosch in Gonçalves Junior, 

Irati, Paraná, Brazilie. Waar hun 

nageslacht tot op de dag van van-

daag nog woont.  

Laten wij even terug gaan naar 

Suzanna Moen en haar 2e man 

Wouter Adrianus van Kranenburg. 

We weten ook, dat Gerrit (9 jaar 

oud) zijn vaders naam heeft ge-

houden na het 2e huwelijk van 

zijn moeder. Rob van der Neut 

heeft een registratie kaart gevon-

den waar op staat dat in 1909 en wel op 31 juli van dat jaar 

werd het gezin uit Amsterdam is uitgeschreven en dat zij ver-

trokken zijn naar Brazilië.  Natuurlijk willen wij ook weten wan-

neer zij daar zijn aangekomen. Dus op zoek naar de informatie 

die ik nodig had. De tocht zou 6 tot 8 weken geduurd hebben dat 

betekend dat het gezin tussen 12 en 25 september op de plaats 

van bestemming zijn aangekomen. (Graag horen wij of een lezer 

hier andere informatie over heeft) 

Deze overtocht van emigranten met de boot en de tocht aan land was zeker niet gemakkelijk, men moest veel ontberen. 

Ik heb het digitale boek van “De Hollandse Immigratie van 1908 — 

1909  in Brazilië” met bewondering gelezen. Een foto wil ik plaat-

sen, dat is een “Gedenkplaat, ter ere van de kolonisten in 

Gonçalves Junior, Irati, Paraná Brazilië”. 

De tekst die op deze gedenkplaat is als volgt. 

“Aan de Pioniers van de Nederlandse Kolonisatie in Paraná, een 

postuum eerbetoon van de Carambei Kolonie.  

Irati, december 1977. 

 

Mochten jullie die willen lezen, wat ik echt zou aanraden, stuur even een mail naar: 

informatie@familiestichting-vanderneut.nl 

 

Paspoort Gerrit van der Neut  

8 februari 1919 Sao Paulo 

 

Registratiekaart  

 

Susanna Moen  is geboren 18 maart 1864 in Broek in Waterland, NH, NLD en overleden 25 december 1939 in 

Gonçalves Junior, Irati, Paraná, Brazilie. Zij trouwde met  Gerrit van der Neut  zoon van Huig van der 

Neut en Margaretha Roeloffina Ochtman  25 mei 1887 in Amsterdam, NH, NLD. Hij werd geboren 26 juli 1820 in 

Nederhorst den Berg, UT, NLD en overleden 8 mei 1889 in Amsterdam, NH, NLD. Zij trouwde met  Wouter Adri-

anus van Kranenburg   20 mei 1897 in Amsterdam, NH, NLD. Hij werd geboren 11 april 1856 in Deil.

 

 

 

Gedenkplaat 
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Generatie 2     

 

 

 

 

 

 

Van der Neut Kolfschoten 

Dan hebben wij nog een leuk en bijzonder stuk, in het verleden is daar wel eens over gesproken.En als je aan iemand 

met die naam vroeg, “bent u familie van Van der Neut”, dan werd er nee geantwoord. Toen er op een avond bij ons de 

telefoon overging en ik opnam, kreeg ik Ria Rehorst aan de telefoon en vroeg mij, weet je wat ik gevonden heb. Natuur-

lijk wist ik dat niet en ja, ik wilde wel weten wat zij gevonden had. Ria verteld mij, dat zij een van der Neut met een Kolf-

schoten had gevonden. Op zich niet vreemd, want er kan een huwelijk van twee mensen zijn. Maar dit was anders vertel-

de ze, Ria verteld dat er een Arnoldus Colfschoten (met een C geschreven) met ene Marretje van der Neut getrouwd is. 

Een dochter van Gerrit van der Neut en Neeltje Verburg. Arnoldus en Marretje kregen hun tweede zoon Gerrit genaamd. 

Deze Gerrit van der Neut geboren op 25 oktober 1828 te Diemen. En hier begint de dubbele naam “Van der Neut Kolf-

schoten”.  

In boekje 12 jaargang 2002, van de oude familievereniging staat wel een klein stukje genoteerd.. Een vraag van ene P. 

Wijnveld, die een bijzondere vraag had. Hij gaf aan een prachtig schilderij te hebben, met de signatuur G. van der Neut 

Kolfschoten en of iemand deze kunstenaar (es) kende. Ook staat er “We kennen wel een afsplitsing van der Neut Kolf-

schoten, maar deze waren niet geïnteresseerd in de familie van der Neut. En daarom is er geen verder onderzoek meer 

naar gedaan. Red. 

Nu 20 jaar later, is de koppeling gevonden en kun je het jammer vinden dat er destijds geen onderzoek naar gedaan is. 

Want tenslotte zijn het wel “Van der Neuten”. Wij hebben ze opgenomen in de stamboom en zullen daar ook onze verde-

re aandacht aan geven. Het schijnt een kleine groep te zijn met deze naam en ze zitten in de Leenderts Gerritsz tak 

(1625). Hoe en waarom deze namen zijn samengesteld is voor ons op dit moment nog een vraag die onbeantwoord is. 

Hier volgt een klein fragment uit deze tak, natuurlijk hebben wij 

nog meer informatie over de Van der Neut Kolfschoten. Daar 

later meer over. 

 

 

 

Fragment huwelijks van Gerrit van der Neut 1828. 

Dit was een klein fragment van de Braziliaanse Van der Neuten uit de Leenderts Gerritsz tak . 

We kunnen concluderen, dat Gerrit (Geraldo) Van der Neut op 21 jarige leeftijd niet alleen naar Brazilië is vertrokken, 

maar met het gezin Van Kranenburg.  Natuurlijk zullen wij nog meer onderzoek doen en zullen ook een indruk geven 

over de omstandigheden van deze emigranten. 
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Uitvragen van gegevens   

Wat is belangrijk voor een onderzoek en wel met betrekking tot het aanvullen van gegevens in de stamboom  en een zo’n 

compleet mogelijke stamboom te ontwikkelen. Tijdens een zogeheten interview is het van belang om een leuk verhaal 

van de betrokken persoon of personen op te schrijven en te publiceren. Hiermee geef je een beeld weer wat deze perso-

nen hebben meegemaakt en zeker als ze in de stamboom staan, omdat het verhaal dan tot leven komt. Maar wat nu als 

degene die geïnterviewd wordt nog niet in de stamboom staat, wat kun je dan doen. Je kunt naast je interview ook door-

vragen naar zijn of haar voorouders, je zou dan kunnen vragen wie zijn je ouders en opa en oma. Ik lees nog weleens de 

boekjes van de voormalige vereniging door en zie dan wel dat er leuke interviews zijn, maar als je dan naar de betreffen-

de persoon op zoek gaat, dan vind je die niet. 

Zo ook bij Cees van der Neut uit Vlaardingen, op een familiedag 2004 werd hij geïnterviewd 

en is er een leuk stukje  geschreven. In de stamboom en Neutenboek kijkend of hij daarin 

voorkwam, helaas zowel Cees als zijn vader Longinus niet te vinden, zelfs niet na zijn over-

lijden in 2005. Van Ria kreeg ik wel een foto van het graf van Cees van der Neut en Connie 

Rietdijk toegestuurd. Op de grafsteen staat een aangepast wapen van de familie Van der 

Neut. Dit was dus een gemiste kans. Maar hoe nu verder? Uiteindelijk op zoek gegaan naar 

nabestaande, de kinderen van Cees van der Neut en Connie Rietdijk. Deze vonden wij op 

een overlijdensadvertentie die door een goede vriend was geplaatst, waarin staat, Cees is 

de vader van Esther, Antoinette en Deborah. Met Deborah hebben wij contact kunnen leg-

gen en van haar hebben wij de bevestiging gekregen dat Longinus, die wij gevonden heb-

ben de vader van Cees (Cornelis Adrianus Krijn) van der Neut is.  

We hebben dus de goede geboorte akte 

(2931) van Longinus gevonden, Longinus is 

geboren op 15 maart 1915 in de kraamkliniek en Rijkskweekschool voor voed-

vrouwen aan de Henegouwerlaan 72 te Rotterdam en overleden 1986, zijn 

moeder is Jacoba Alida van der Neut, geboren op 9 januari 1889 en overleden 

voor 25 oktober 1939. Het is een imposant gebouw wat in 1913 is ontworpen. 

Eind jaren 70 werd het in gebruik genomen als kantongerecht. Later is het tot 

een luxueus verzorgingshuis verbouwd. 

Op 13 augustus 1917 is Jacoba Alida met Longinus uit Bodegraven vertrokken 

en is bij haar moeder de “Weduwe, Anna van der Neut—Roessen” ingetrokken 

aan de Bingleystraat 77a in Rotterdam. In het 

bevolkingsregister is aangegeven dat Longinus 

door zijn moeder Jacoba Alida is erkend als haar zoon.  

Nadat we de geboorte akte gevonden hadden, zijn we opzoek gegaan naar de voorouders 

van Longinus van der Neut  en zijn wij benieuwd in welke tak Cees van der Neut uit Vlaardin-

gen zit. Een regel uit het verhaal van Cees wil ik graag met jullie delen, “Via haar werd de 

naam van der Neut doorgegeven aan de volgende generaties” Wat Cees echter niet wist is 

dat de naam Van der Neut uit deze tak al ‘n keer door een vrouwelijke Van der Neut is door-

gegeven en dat was Aaltje van der Neut  geboren 7 november 1798. Aaltje had een zoon 

Jacob, hij was 6 jaar voordat zij in het huwelijk trad met Johannes van Leeuwen.  Aaltje is 

een dochter van  Jan van der Neut en Dirkje Klomp. Voor zover bekend had het gezin van Jan 

van der Neut 4 dochters.  Nu even terug naar Longinus en zijn nageslacht. Longinus is op 24 jarige leeftijd en wel op 25 

oktober 1939 te Rotterdam getrouwd met de 24 jarige 

Petronella Sara Dielemans. Ook in de huwelijks akte 

staat een regel “meerderjarige wel erkende zoon van, 

van der Neut, Jacoba Alida overleden” 

Zij kregen, voor zover bij ons bekend een zoon Cornelis 

(Cees) Adrianus krijn van der Neut.  Cornelis Adrianus 

Krijn is getrouwd met Connie Rietdijk. Uit dit huwelijk 

zijn drie dochters (Esther, Antoinette en Deborah) ge-

boren. Wij hopen dat Longinus van der Neut naast de-

ze ene zoon Cees, nog andere kinderen heeft. Gelukkig 

weten wij wel in welke tak Cornelis Adrianus Krijn van 

der Neut zit en dat is de Jan tak (1570. 

 

Kraamkliniek aan de Henegouwerlaan 72  te  

Rotterdam. 

Longinus wordt door de moe-

der erkend. 

 

Foto online-begraafplaatsen 

 

 

Fragment huw akte Longinus van der Neut en Petronella Dielemans 
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Van de Secretaris 

Meten is opnieuw weten! 

Zo zijn we in 2020 gestart met 64 bezoekers/gebruikers die gemiddeld 1 minuut 29 onze site hebben bezocht. Ruim 

73% van die bezoekers wonen in Nederland. 

In het afgelopen jaar is het aantal keren dat een bezoek aan de website werd gedaan ruim 8 x meer dan in 2020. 

Het aandeel bezoekers in het buitenland groeide naar 43%. Van die groep komt 33% uit de Verenigde Staten, 20% uit 

Canada en 19% uit China. 

Ook over het 1e halfjaar van 2022 zien we dezelfde ontwikkeling. 

Op zich een prima score, echter is de gemiddelde tijd die men op de website vertoefde licht gedaald naar 1 minuut 14 

seconden. 

Je zou daaruit kunnen concluderen dat men nieuwsgierig is, maar dat we tekort komen om aan de invulling van de ge-

wenste nieuwswaarden te (blijven) voldoen. 

Het is nu juist de bedoeling van onze Familiestichting om regelmatig ‘stamboom’- kennis te delen. Werk aan de winkel 

dus. Heb je een idee, bel of mail ons met alle plezier.     

 

01-01-2021 t/m 31-12-2021 

 

 

Uit onverwachte hoek 

Mijn ouders, beiden uit de dertiger jaren, wonen nog steeds zelfstandig mede mogelijk gemaakt door o.a. verpleegkundi-

ge hulp. Iedere avond, tussen afgesproken tijden, wordt fysieke hulp verleent, vaak door dezelfde wijkverpleegkundige. 

Onlangs, op zaterdagavond, was het de beurt echter van een collega wijkverpleegkundige. In het centrum van Zeewolde 

zijn enkele nieuwe appartementencomplexen gebouwd, vernoemd naar een Egyptische piramide en het gebied waar in 

totaal elf piramides aan de westoever van de Nijl staan. De namen Cheops en Gizeh hoor je niet elke dag en kunnen zo-

maar verwisseld worden! Nietsvermoedend belde de wijkverpleegkundige aan bij ‘T. van der Neut’, zonder het huisnum-

mer te checken. Want ja, dat kwam ook niet bij haar op, hier woonde haar patiënt. Dat zag zij op het naambordje bij de 

ingang van het trappenhuis.  
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Goedenavond, met Inge, ik kom u, zoals afgesproken, verzorgen, klonk 

het door de intercom. Aan de andere kant van de lijn leidde dit tot enige 

verbazing. Nadat Inge er achter kwam dat zij bij Cheops stond i.p.v. Gi-

zeh verontschuldigde zij zich. Nog geen 150 meter verderop belde zij 

opnieuw aan bij ‘T. van der Neut’, maar nu zei een blije vrouwenstem: 

“hallo, kom maar binnen” en de deur ging voor haar open. Sorry hoor, 

dat ik wat later ben, zei Inge, maar ik was naar een verkeerd adres geweest waar een naamgenoot van u woont. Enigs-

zins verbouwereerd herhaalde mijn moeder datgene wat Inge haar zojuist vertelde. 

Zij wist niet wat zij hoorde toen Inge nogmaals bevestigde dat er om de hoek nog een heer T. van der Neut woont. Sinds 

1991 wonen mijn ouders in Zeewolde en horen nu voor het eerst dat er nog een Van der Neut woont en ook nog zo dicht-

bij. Afijn, mijn moeder liet het er niet zomaar bij zitten, zij moest het hare ervan weten. En zo geschiedde dat zij maandag-

middag bij nummer 20 aanbelde. Nieuwsgierig als zij is wilde ze graag weten waar zij vandaan komen. Pen en papier in 

de hand om ’t een en ander te noteren. De heer T. is geboren in Zuilen op 2-12-1937, komt uit een gezin van 7 kinderen 

en is getrouwd met Mw. J.A.B.J. Nass geboren te Utrecht op 10-01-1943 en kregen samen twee dochters. Lange tijd heb-

ben zij in De Meern gewoond. Maar omdat één van de dochters naar Zeewolde vertrok, verhuisden de ouders onlangs 

ook naar Flevoland. Van de voormalige familievereniging hadden zij nog nooit gehoord. Volgens Willem ontbreken deze 

namen in de stamboom van onze Familiestichting. De eerstkomende kroniek zullen we bij hen afgeven en wie weet mo-

gen we nog meer gegevens krijgen ter verrijking van ons databestand. Ken je beide mensen toevallig, laat het ons weten. 

Tot slot nog een groot compliment aan m’n moeder die zo ad rem heeft gereageerd en haar steentje heeft bijgedragen 

als onderzoekster. Wie weet welke ontbrekende schakels er hierdoor zullen bovendrijven. 

Tot slot nog een leuk artikeltje wat ik las in een blog van een Vlaamse madam. 

Nie neute nie pleuje 

Wanneer je niet uit Gent (België) afkomstig bent zul je waarschijnlijk niet weten wat het betekent. Het is een typisch zin-

netje uit het Gents dialect 

Nie neute nie pleuje…. In het Gentse voetbalwereldje is het een veelbetekenende en gebruikte slogan. De aanmoedigen-

de woorden staan op vele affiches en wanden geschreven, ook in de prachtige Ghelamco Arena.  

Het is meer dan een slogan, het is een soort lijfspreuk met een oppeppende kracht. Het schept ook een band onder de 

supporters, een gevoel van saamhorigheid. 

‘Nie neute’ geeft aan dat je niet moet jammeren of zagen/zeuren en daar nog eens bovenop wil ‘nie pleuje’ zeggen niet 

opgeven…nooit! 

Als wielerliefhebber kijk ik de wedstrijden altijd op de Belgische 

zender Sporza. De Belgische cocommentator Jose de Cauwer 

spreekt in zijn soms onnavolgbare taal over ‘Nie neute’ wat zoveel 

betekent als ‘Niet lullen, niet zeveren, maar doorrijden’. 

Voor de Belgische stad Brugge luidt de officieuze wapenspreuk: 

‘Nie neute, nie pleuje’ 

 

 

 

 

 

Open dag Familiestichting Van der Neut     

Na onze start op 29 januari 2019 en de situatie rond Corona hopen wij en is het ons voornemen om op termijn een open 

dag te houden om kennis te maken met de Van der Neuten. Maar ook om de Van der Neuten weer terug te zien, die wij 

lange tijd niet gezien hebben. Wij willen graag “de Familiestichting” presenteren en er ook samen met jullie een leuke 

dag van te maken. 

Wij hopen natuurlijk op een leuke opkomst en willen jullie vragen, als er interesse is om op deze open dag aanwezig te 

zijn om ons een berichtje te sturen om aan te geven dat je het leuk vind om te komen.  

Stuur een mail naar :   secretariaat@familiestichting-vanderneut.nl 

 

 

 

Brugge, belgië 



Telefoon: +31(0)703097321 

Gsm       : +31(0)628424020 

E-mail: informatie@familiestichting-vanderneut.nl 

E-mail: donateurs@familiestichting-vanderneut.nl 

Wilt u meer weten kijk dan op  

https://www.familiestichting-vanderneut.nl 

Het bestuur 
 
Oprichter en voorzitter  
Willem van der Geest. 
Secretaris 
Ruud van der Neut 
Penningmeester 
Vacature 
 
Ambassadeur (m/v) Australië 
Vacature 
Ambassadeur (m/v) Brazilië 
Monica van der Neut 
Ambassadeur (m/v) Canada 
Jennie van der Neut 
Ambassadeur (m/v) Nederland 
Ingrid van der Neut 
Ambassadeur (m/v) Zuid-Afrika 
Nico van der Neut 
Ambassadeur (m/v) Amerika 
Vacature 
 
Vertaling in het Engels door: 
Jennie van der Neut 
Vertaling in het Portugees door: 
Monica van der Neut 
 
Onderzoek 
Karin van der Neut 
Ria Rehorst 
Rob van der Neut 

Bank: ING bank  

T.n.v.: Familiestichting van der Neut  

Iban: NL16INGB0009302905  

BIC nbr: INGBNL2A  

Wilt u ons werk / onderzoek steunen en een  

bedrag doneren, dan kunt u het op bovenstaande 

bankrekening overmaken  
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Colofon 

 

 

Wij wensen de kinderen,  familie en vrienden heel veel sterkte toe met het 

verlies van Bets van der Neut. 

 

 

Wij weten niet in welke tak van de stamboom Bets zit. 

 

Overlijdensberichten 1 april — 30 juni 2022 

 

  Bets van der Neut  1955—2022 

 

 

Wij wensen de kinderen, familie en vrienden heel veel sterkte toe met het 

verlies van Gijs van der Neut. 

Gijs zit in de Gijsbert tak van onze stamboom. 

 

 
  Gijs van der Neut  1938—2022 

Familiestichting van der Neut 

Volendamlaan 768 

2547 CM Den Haag 

Nederland 


