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Van de Voorzitter   

 

De familiekroniek van september 2022 is weer uit, wij hopen natuurlijk dat jullie deze 

uitgave van de familiekroniek weer leuk en interessant vinden. Het leuke is dat de artike-

len in de familiekroniek vaak voortkomen uit ons onderzoek. Het is altijd weer een uitda-

ging om leuke en informatieve artikelen te schrijven of te vinden.     
 

In deze familiekroniek hebben wij enkele artikelen uit het verleden geplaatst, onder an-

dere hebben wij op pagina twee een artikel van het 50 jarig huwelijk van Dirk van der 

Neut en zijn vrouw geplaatst. Dit is een artikel uit het blad “De Revue Der Sporten” Offici-

eel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité van 6 februari 1918.   

Ook hebben we een leuk kort verslag van Jo Blik over een excursie bij de brandweer in 

de familiekroniek opgenomen. Het woord werd gedaan door dhr. Van de Neut, brand-

wacht bij de brandweer.  

Natuurlijk hebben wij door verder onderzoek, ook nog een artikel kunnen schrijven over 

Johanna Maria van der Neut en haar nageslacht. Wat zich afspeelt in het centrum van 

Rotterdam. 

Het onderzoek wat wij doen en ook de bijpassende artikelen, wordt het voor de lezer le-

vendig. Wij krijgen veel positieve reacties op onze Familiekroniek, ook van oud leden van 

de vroegere vereniging.  Dat geeft ons een teken en gevoel dat wij op de goede weg zijn. 

Enkele artikelen hebben wij in de oude tekst stijl gelaten, zoals ze in die tijd schreven. 

Voorwoord 

Dit is ons 3e nummer 

van onze Familiekro-

niek, wij willen jullie 

middels deze Familie-

kronieken op de hoogte 

houden van de verrich-

tingen van de Familie-

stichting Van der Neut. 
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STEUN DE FAMILIESTICHTING VAN DER NEUT MET HUN ONDERZOEK ………… EN WORDT DONATEUR 

Familiestichting Van der Neut 

Open dag Familiestichting Van der Neut     

Wij kunnen jullie alvast vertellen dat de kans groot is om een familiedag te organiseren in 

het voorjaar van 2023, (20 maart tot 21 juni) daarbij hopen wij ook dat er van der Neu-

ten uit het buitenland aanwezig kunnen zijn en die in Nederland zijn voor de bloembollen 

pracht die dan in bloei zullen staan. 

Natuurlijk hopen wij op een leuke opkomst en willen jullie vragen, als er interesse is om 

op deze open dag aanwezig te zijn ons een berichtje te sturen om aan te geven dat je het 

leuk vind om te komen. Er zijn er al die aangegeven hebben om te komen, wil je er ook 

bij zijn geef je dan op.  

Stuur een mail naar :   secretariaat@familiestichting-vanderneut.nl 

Familiekroniek december uitgave  

Ook nu zijn wij weer benieuwd hoe de Van der Neuten hun Kerstdagen en Oud & Nieuw 

in 2021 hebben gevierd. Graag zouden wij weer wat leuke en bijzondere verhalen in de-

ze uitgave willen plaatsen. Natuurlijk kunt u ons ook een foto van deze dagen mailen. 

Zet u er wel de namen bij, dan weten de lezers wie het zijn.  
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Een Goede Dag 

Voor het echtpaar Dirk van der Neut 

was 31 Jan. 1918 een goede dag! 

Gaven wij in ons nummer van 23 

Januari een beschrijving van 'n 

slechten dag, toen het niet bijten 

wilde, thans was er voor den be-

roemden ouden Dirk heel wat te 

scheppen! Hij vierde dien dag zijn 

50*jarige bruiloft, werd op dienzelf-

den dag 74 jaar en was 43 jaar in 

den polder te Wilnis de roeier en 

gids van honderden sportlui. 

In alle stilte was een Commissie be-

noemd, bestaande uit H . H . Prof. P. 

K. Pel, den bekenden oud wielrenner 

A. E. Kiderlen jr., Jhr. J. L. Mock, den 

oud tenniskampioen Francis v. Lely-

veld, Kolonel Twiss en W. Muiier. Op 

dien dag werd Dirk verrast met een 

mooie, voor hem gebouwde eiken-

houten vischboot, z'n vrouwtje (73 

jaar en dus slechts één jaar jonger 

dan hij) met een mooien stoel 

(geschenk van den heer Kiderlen), een bijbel met gouden slot enz. Het echtpaar met de trouwe makkers Hein en Marten, 

Dirks pleegzoon, zaten mede aan met degenen, die tot en met uit Enschede waren opgekomen om den braven man dien 

dag de hand te drukken. Aan dien maaltijd werden talrijke telegrammen voorgelezen, verzen als van Kolonel Witteveen, 

Professor Pel, en toespraken enz. deden de rimpelige verweerde gezichten der beide oudjes soms stralen van vreugde. 

 

Wij laten hieronder het vers van Professor Pel volgen: 

 

Eiken vischboot met mooie stoel 

Toen de penningmeester v. Lelyveld Dirk 'n „blaadje ofte-

wel een enveloppe met inhoud overhandigde, werden het 

gouden bruidspaar nog een oorkonde en een lijstje van 

deelnemers aangeboden, waarbij het hieronder volgende 

gedichtje aansloot: 

 

Tot U, gouden bruidspaar, richt ik het woord, 

Tot Dirk van der Neut met zijn Keetje.' 

't Wordt tegenwoordig maar zelden gehoord; 

De wereld wordt wuft, man, dat weet je. 

 

Wij bieden U hierbij 'n „blaadje" nu aan, 

Zeg, tel ze maar af op je knoopen. 

Dat heb je toch wel ereis eerder gedaan^ 

Als je visch uit de bun had „geschopen". 

 

Geloof me, ik bid je, eerwaardige vrind, 

Ze mogen je allemaal lijden; 

Hun ooilam ben jij, het allemanskind, 

En dat geldt nu vandaag voor U beiden. 

 

Schenk 't leven je vreugd op deez' wonderen dag, 

Een lichtbaak na vreugdvolle jaren, 

Waarin je elkander dagelijks zag, 

Een lichtbaak na vijftig jaar varen. 

 

Weest gegroet, beste oudjes, hartlijk gegroet, 

Geluk toegewenscht door uw vrinden! 

Uw echt was gelukkig, uw wandel was goed, 

Met elkaar kondt ge 't altijd wel vinden. 

Aan Dirk van der Neut en echtgenoote. 

 

Had ik geen heeren studenten te doceeren, 

Dan was ik je zeker komen feliciteeren, 

Doch ter wille van de wetenschap kan ik niet van hier, 

En daarom hierbij mijn beste wenschen op papier- 

 

Ik wensch dan op dezen dag, 

Waarop je vóór 74 jaren 't levenslicht zag 

En waarop 't ook 50 jaar is geleden 

Dat ge te zamen in 't huwelijk zijt getreden, 

Alles wat ik maar goeds kan wenschen, 

Voor nog vele gelukkige jaren, aan een paar beste, 

brave menschen. 

 

Nog dikwijls een goede vangst: veel baars en menig 

snoekje, 

Nog menig gezellig uur bij de kachel in 't hoekje. 

Dat gij, Dirk, nog vele jaren 

't Water in de buurten van Wilnis blijft bevaren- 

Tot voorbeeld van alle visschers, die om U te roemen 

U altijd een professor in de vischkunst zullen blijven 

noemen- 

 

Dat zoo dan deze dag, naar ik ook vast vertrouw, 

Aan mijn visschenden collega en moeder-de-vrouw 

Veel blijdschap en vreugde zal geven 

Gevolgd door een nog lang gelukkig samen-leven! 

A'dam 21/1 '18. P- K. PEL 
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Zoowel de verrassing van de, door den heer Volmer versierde, boot, als het „blaadje" en al het andere stemden de een-

voudige menschen gelukkig en dankbaar. Het was ditmaal voor Dirk, dank zij de groote belangstelling van zijn honderden 

sportvrienden, een „goede dag" geweest. Zie zoo! Dirk van der Neut, over wien onze lezers reeds" eenige malen iets la-

zen, dit echt-vaderlandsche type, is dan gehuldigd. Dank zij de zorgen van onzen Willem Muiier is hij beschreven. Dank zij 

de zorgen van dezen uitnemenden pennevoerder en eenige andere heeren heeft men hem in intiemen kring bejubeld en 

. . . . een nieuwe eikenhouten boot geschonken. 

Het plaatje, de kiek, die er van gemaakt werd, is als ‘t ware een lieve, stille vertelling van dit alleraardigst tafereel, een 

verhaaltje, dat ontroert. Ondanks den barren tijd, ondanks nijd en gevecht, een stoken, een opzwiepen van hartstochten, 

ondanks het huilerig geschutgebrul, dat de luchten doorhuivert, bestaat er toch nog poëzie op dit ondermaansche, po-

ëzie in sommige menschenkinderen. Dit simpele voorvalletje in Wilnis getuigt er van. Wij kunnen hier niet uitdrukken, 

met hoeveel genoegen wij van dit feit melding maken, met hoeveel voldoening wij ook de regelen over dien ouden, taai-

en, typischen Dirk van der Neut hebben opgenomen in ons blad. Slechts dit: het is ons een behoefte, den heeren huldi-

gers op hun beurt te huldigen voor den lieven, stillen eenvoud, dien zij betrachtten bij hun streven, een dag van genoe-

gen een dag om nooit te vergeten aan twee oude menschjes te schenken. Dat is wel een zonnestraaltje in een lugu-

bergrauwen tijd! 

 

Dirk van der Neut geboren 31 januari 1844 te Vinkeveen en op 31 januari 1868 gehuwd met Cornelia Vermeulen te Ab-

coude-Proostdij. Dirk is een zoon van Gerrit van der Neut en Ingje van der Veer. Dirk zijn oudste voorvader is Jan van der 

Neut circa 1570. Dirk en Cornelia kregen voor zover uit ons onderzoek bekend is een dochter Ingje van der Neut geboren 

19 maart 1872 en overleden 7 mnd oud op 5 november 1872 en een zoon Cornelis van der Neut geboren 6 mei 1881 

en overleden 4 oktober 1881. Cornelis is een dag voor zijn overlijden gedoopt op 3 oktober 1881. In het artikel lezen wij 

over twee trouwe makkers Hein en Marten, Dirks pleegzoon. Van Marten (geboren 1877) weten wij uit de overlijdensakte 

van Dirk, dat hij Vermeulen heet en een neef is.  Marten zijn moeder is op 39 jarige leeftijd (1882) overleden en zijn va-

der (Pieter Vermeulen is een broer van Cornelia Vermeulen) is hertrouwd (3e huw. 1887) en in 1890 overleden, Marten 

was toen 13 jaar. Het lijkt aannemelijk dat Marten de stiefzoon is van Dirk van der Neut.  

Geen eerlijker vent dan jij in de boot, 

Ouwe Dirk zeg, dat weten we allen: 

Je peilt steeds je diepte met visschermanslood 

Slechts wat de maat houdt kan je bevallen. 

 

Geen storm en geen stroom was jou ooit te fel, 

Geen arbeid in al deze jaren. 

Daar zit 'm de kneep, ja, ze weten het wel 

Waarom ze met jou zoo graag varen. 

 

Makker van velen, vriend van ons al, 

En je vrouwtje, nog lenig van leden, 

Dat je leven nog lange gespaard blijven zal 

Dat wenschen w' U toe en met reden. 

 

Brave Kee, schenk je Dirk nog vaak 'n kom leut, 

Smeer z'n keggies in lengte van jaren, 

Lang leve het echtpaar Dirk-van-der-Neut 

Dat hun bootje nog lang moge varen'. 

Ovidius, Baucis Philemon? Och... 

Waarom zoudt ge daarvan iets weten? 

Geluk bestraalde uw visschershut toch, 

't Heeft voorwaar aan Uw disch vaak gezeten. 

 

Liefde en vrindschap, eendrachtig te zaam, 

Maakten arbeid en rust immer blijde, 

Vroom en godvruchtig, zoo roemt je de faam 

En zoo leefdet ge trouw, zij aan zijde. 

 

En als nu bij 't goudene bruiloftsfeest 

Zoo'n sprinkhanenwolk van stadsheeren 

Je feliciteert, dan is dat geweest 

Omdat ze dat werkelijk begeeren. 

 

Ondermaatsch ging grif uit je schuit; 

In de huwelijksboot óók was 't verboden- 

Dies werd je beloond, jij en je bruid, 

Gespaard steeds voor rampen en nooden. 

Wil je weten of:  

Je in de stamboom voorkomt en wat wij gevonden hebben, door ons onderzoek. Laat het ons weten, neem gewoon con-

tact met ons op. Je kunt bellen, mailen of doormiddel van een brief. Ook wij vinden het leuk om je in deze stamboom te 

kunnen plaatsen. Wil je onze Familiekroniek Van der Neut  blijven ontvangen, stuur ons een mail of brief, natuurlijk kun je 

ons ook bellen. Wij willen proberen om alle Familiekronieken per mail te verzenden. Dit heeft met de kosten te maken.  

Per mail: secretariaat@familiestichting-vanderneut.nl  
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De excursie naar de Brandweer  
Uit het Weekblad “Algemeen Nederlandsche Diamantbewerkingsbond.”, vrijdag 18 februari 1938. 

 

Ondanks de koude kwamen 31 personen zondagmorgen 13 Februari 1938 voor de Beurs van den Diamanthandel bijeen. 

Prompt tien uur stapten wij de kazerne aan de Nieuwe Achtergracht binnen. Wij werden verwelkomd door de brandwacht 

den heer Van der Neut, die ons rondleidde. Het eerst namen wij den bekenden melder, als in alle Deelen der stad staan, 

in oogenschouw. Nuttige wenken en raadgevingen voor het gebruik van dezen melder verstrekte de heer Van der Neut 

ons.  

Lachen moesten wij, toen en hoe hij ons vertelde hoe sommige menschen den melder gebruikten. Maar kwaad werden 

wij op hen, die de Brandweer twee keer per dag noodeloos laten uitrukken. Achtereenvolgens werd ons verklaard het red-

dingswagen enz. enz. Met spanning volgden wij de demonstraties op de binnenplaats. Reikhalzend zagen wij naar het 

uitschuiven van den ladder, die een hoogte van zes en twintig meter bereikte. 

Het is te veel, om alles wat wij zagen en hoorden hier te vermelden. Maar vooral de prettige en duidelijke wijze waarop de 

heer Van der Neut ons rondleidde, heeft onze verwachtingen verre overtroffen. 

In de cantine verwarmden wij ons en dronken een heerlijk kop koffie. Om half een werd de excursie beëindigd. 

Tot slot namens alle deelnemers een hartelijk woord van dank tot den Commandant der Brandweer en den heer Van der 

Neut voor zijn rondleiding.  

Jo Blik. 

 

Nu op zoek naar dhr. Van der Neut brandwacht bij de Amsterdamse brandweer, 

die gevestigd is aan de Nieuwe Achtergracht 26—34. Dus moest er gekeken wor-

den in het Amsterdams archief. Ja, hoe vind je een Van der Neut zonder voornaam. 

Na de opties bekeken te hebben, was een pensioenkaart het meest voor de hand 

liggende. Dus op zoek naar de juiste kaart, even de kaarten doorgelopen en er 

kwam er een tevoorschijn met het beroep brandweerman met de rang van brand-

wacht. Johannes Maurits van der Neut geboren te Watergraafsmeer op 5 mei 

1905, Johannes was dus 33 jaar tijdens de door hem gegeven excursie. De rang 

van brandwacht kreeg Johannes op 19 mei 1932, later op 1 januari 1946 werd 

Johannes  bevordert naar brandwacht 1e klasse. Johannes kreeg op 16 augustus 

1960 Eervol Ontslag en kon hij van zijn pensioen genieten. Voordat Johannes bij de 

brandweer begon, was hij schipper van beroep dit volgens het keuringsrapport van 11 april 1924. Johannes was wel 

goedgekeurd, maar door broederdienst hoefde hij niet de dienst in.  

 

Johannes Maurits is een zoon van Teunis van der Neut en Maria Poirot. Johannes is gehuwd op 18 oktober 1928 te Am-

sterdam met Berendje Drijfhout, dochter van Oeds Drijhout en Jantje Westerhoek en geboren te Amsterdam op 12 sep-

tember 1905. Johannes en Maria kregen een zoon Johannes Maurits (1929) en een dochter Louisa Jansje Maria van der 

Neut (1935). Beide geboren te Amsterdam. Natuurlijk waren wij ook benieuwd in welk deel dan de stamboom Johannes 

zit. Johannes Maurits van der Neut (1905) zit in de Leendert Gerritsz tak, deze tak gaat terug tot 1625.  

 

Personeelskaart van Johannes Maurits 

Hoe treffend is het dat wij nog enkele Van der Neuten tegen kwamen die bij de brandweer werkzaam zijn of 

hebben gewerkt. Ongetwijfeld zullen er nog meer zijn.  

Jan van der Neut  (1938—2015) gehuwd met Maria Plona Elisabeth van der Stokker (1941—2012). Jan zit 

in de Claes tak circa 1660 

Dan hebben we de 41-jarige wachtcommandant Harold van der Neut, hij zegt  "Ik wil dit werk 

nog vele jaren doen. Ik heb mijn droombaan gevonden, maar door deze regeling moet ik over 

5 jaar stoppen. Er wordt nu al van mij verwacht dat ik me oriënteer op een andere baan en dat ik een stu-

die ga volgen. Dat geeft een onrustig gevoel." Al 15 jaar werkt Harold van der Neut als wachtcommandant 

bij de brandweer. Hij moet over 5 jaar stoppen, want iedereen die na 2006 is begonnen mag door de regels 

maar 20 jaar bij de brandweer werken. Maar Harold wil niks anders. "Dit is mijn droombaan." Wil je hier 

meer over lezen, neem dan hier een kijkje bij  “eenvandaag.avrotros.nl”  en zoek op Harold van der Neut. 

Harold zit in de Jan tak circa 1570. 

René van der Neut is een van de gelukkige die vanuit de lucht beginnende branden opspoort. Het is heet 

en droog. Dus vliegt de brandweer met twee vliegtuigjes boven de Veluwe om natuurbranden op te sporen. 

Een klus waarvoor brandweerlieden in de rij staan. Een van hen is René van der Neut uit Twello.   

Er wordt meerdere keren per dag gevlogen met vluchten van drie uur,  Zodra ze in de lucht zijn wordt er 

gelet op opdoemende rookwolken. Mocht er iets branden, dan gaan wij kijken waar de brand precies is . 

Ook wordt er gekeken naar de begroeiing , of er een camping etc in de buurt is en wat is de windrichting. 

Alles wordt dan door gemeld  via de alarmcentrale aan de brandweerploeg . René van der Neut , geeft aan 

dat brandvoorkomen niet de taak van de luchtverkenners is. Natuurlijk voorkomen wij hiermee wel, dat  de natuurbran-

den kunnen uitbreiden. Helaas kunnen wij René van der Neut niet in de stamboom vinden, wij hopen dat jullie iets weten 

en misschien met ons gedeeld kan worden. 
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Mark van der Neut is Airport Fire Officier bij brandweer Schiphol / Hoofdofficier van Dienst Veiligheidsregio 

Utrecht. Ook Mark kunnen wij niet vinden in de stamboom.  

Natuurlijk proberen wij via Facebook en andere Media de Van der Neuten te vinden en hopen, dat wij de 

stamboom met de Van der Neuten kunnen aanvullen. 

Verder heb ik de teksten kort gehouden, omdat op het moment van het schrijven van deze uitgave van de 

Familiekroniek geen reactie hebben ontvangen om deze teksten in zijn volledigheid te publiceren. 

1e vergadering van onze Familiestichting 
 

Afgelopen vrijdag 21 oktober was het dan eindelijk 

zover, de eerste vergadering van onze Familiestichting 

was een feit. 

Naast Willem en ondergetekende waren aanwezig Ria 

Rehorst en Rob van der Neut.  

Rob is al sinds de jaren ’80 aan het wroeten in akten 

en weet hij heel goed de weg op het internet op zoek 

naar verrassende ontdekkingen. Ria krijgt er steeds 

meer lol in om de feiten te achterhalen. Zo bezocht zij 

onlangs de kerk in Waarder en speurde zij naar we-

tenswaardigheden over ‘Neuten’.  

 

Speciale gast was Rob Alkemade, archivaris te Woer-

den en voor vele oud-leden van de voormalige vereni-

ging een bekend gezicht. De locatie was heel bijzon-

der, namelijk in de studiezaal van het Gemeentehuis 

te Woerden, de plek waar de RCH Rijnstreek en Lo-

pikerwaard (Archief Woerden) is gevestigd. Een prima 

ruimte, voorzien van de nodige warme dranken. Mo-

gelijk wordt dit onze vaste stek voor de volgende bij-

eenkomsten. 

 

Na 2 jaar uitstel door o.a. Corona zagen we kans om de aftrap te geven voor een nieuwe reeks van bijeenkomsten. 

Een strakke agenda kon echter niet helemaal voorkomen dat we binnen het geplande tijdsbestek die 1e vergadering kon-

den afronden. Maar ja, da’s ergens nog wel logisch als je bedenkt dat iedereen zo enthousiast was om zijn/haar steentje 

bij te willen dragen aan de verdere groei van de Familiestichting. 

 

En ja, nou is het woord vergadering enigszins zwaarwegend, ik zou eerder zeggen ‘vrijwilligers werkoverleg’. 

In een zeer gemoedelijke, ontspannen en af en toe lacherige sfeer keken we vanaf begin jaren negentig terug op een leer-

zame periode vol leuke anekdotes, maar ook minder plezierige momenten. De plek van deze bijeenkomst was niet zo 

maar gekozen; in overleg met Rob Alkemade is besloten dat we specifieke originele documenten (beeldmateriaal, digitale 

documenten) zullen gaan archiveren in Woerden en daarmee voor belangstellenden openbaar inzichtelijk. 

 

Onze familiekroniek wordt zeer positief ontvangen, deze is helder van opzet, plezierig leesbaar en kent vele lezenswaardi-

ge onderwerpen die aan de interesses van de lezers beantwoord. De regelmaat van publiceren (4 x per jaar) is heel be-

langrijk. Rob Alkemade wist nog te vertellen dat de familienaam Van der Neut één van de oudste familienamen uit Bode-

graven is. 

 

Afrondend hebben we uitvoerig de contouren van een nieuwe familiedag besproken, waarvan de kans groot zal zijn om die 

in het voorjaar 2023 te gaan organiseren. Later meer daarover. 

De nadruk zal dan voornamelijk op onderzoek liggen, wat zijn de laatste ontwikkelingen in de stamboom, maar zoals een 

goede Neut betaamd zal het daarbij zeker niet ontbreken aan de inwendige mens. 

 

Een kleine 4 uur nadat Willem de vergadering had geopend stonden we voldaan weer buiten en keken allen terug op een 

zeer waardevol overleg waarbij het plezier van een bijdrage leveren aan onze Familiestichting ervan af spatte. 

Betrokkenheid, enthousiasme en nieuwsgierigheid naar het verleden vormen de kern van ons team. Met Ria, Rob en Wil-

lem gaat dat zeker goed komen. 

 

Een speciaal woord van dank aan Rob Alkemade die zorgde voor de beschikbaarheid van deze geschikte ruimte, de prima 

koffie en de kundige aanvullingen op ontbrekende informatie. Wel zo prettig een professionele archivaris aan de zijlijn . 

 

Van links naar rechts: Ruud van der Neut, Ria Rehorst, Rob Alkemade,  

Rob van der Neut en Willem van der Geest. 

Van de Secretaris 
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Geboorte  

Wij willen Jacob,  Stephanie en 

Lochlan van der Neut, van harte 

feliciteren met de geboorte van 

hun 2e zoon en broertje That-

cher Vincent Vanderneut.  

Thatcher Vincent is thuis gebo-

ren op 3 oktober 2022  Galgary. 

 

Tatcher Vincent zit in de Claes 

tak circa 1515 

 

Thatcher Vincent Vanderneut 

Huwelijksberichten 

Jan Hendrik van der Neut en Maria 

Blanken uit de Vlist, hebben elkaar 

op 2 november 1972 in Berken-

woude Zuid Holland het ja woord 

gegeven.  

 

Dat betekent dat zij op 2 november 

2022 50 Jaar getrouwd zijn.  

 

Wij willen Jan & Maria, dan ook van 

harte feliciteren met hun 50 jarig 

huwelijk. Ook de kinderen en klein-

kinderen van harte gefeliciteerd. 

Jan en Maria zitten in de Gijsbert 

tak van circa 1600. 

 

Johanna Maria van der Neut geboren in het huis aan de Nieuwsteeg 5 te Rotterdam op 23 juli 

1821, dochter van Abraham of  wel Abram van der Neut touwslager van beroep en Wilhelmina 

Bellaart, wonende Nieuwsteeg 5 Rotterdam. Dit gezin had 3 kinderen. Alida geboren 23 juni 

1819  overleden na 6 maanden op 20 december 1819, Jacob geboren 21 juli 1820 overleden 

na iets meer dan 1 maand op 13 september 1820 .  

 

Johanna Maria van der Neut raakte zwanger op 18 jarige leeftijd  en 

beviel op negentien jarige leeftijd in een zeker huis staande aan de 

Leeuwenlaan 5 op 25 juni 1841 van een levenloos kind van het vrou-

welijk geslacht,. In de akte staat echter niet de vader vermeld. Wel 

weten wij dat Johanna Maria 4 maanden zwanger was van het tweede 

kind toen zij op 17 mei 1843 te Rotterdam in het huwelijk trad met 

Abraham Bastiaanse. Abraham van der Neut heeft zijn toestemming 

verleend via een notaris in Leeuwarden Friesland bij akte, alwaar 

Abraham van der Neut gedetineerd was in het Huis van Reclusie en 

Tuchtiging, of wel de gevangenis, overleden voor 16 november 1850 en dat Johanna Maria van 

der Neut bij haar moeder inwoonde, dit volgens de trouwakte. 

 

Op 1 november 1843 wonende aan het Roodezand 5 te Rotterdam beviel Johanna Maria  van 

der Neut van een zoon Abraham genaamd. Abraham Bastiaanse (1843) is op 13 mei 1863 inge-

lijfd bij het 6e regiment infanterie.      

 

Johanna Maria van der Neut en Abraham Bastiaanse kregen na de geboorte van Abraham nog 5 kinderen: 

Wilhelmina Bastiaanse geboren 27 februari 1846 Rotterdam,  overleden (6 mnd) op 4 september 1846 Rotter-

dam. 

Wilhelmus Bastiaanse geboren 11 juli 1847 Rotterdam,  overleden (6 mnd) op 10 januari 1848 Rotterdam. 

Johanna Maria Bastiaanse geboren 2 december 1848 Rotterdam,  overleden (74 jaar) op  21 november 1923 

Rotterdam. . 

Onderzoek 

 

De Leeuwenlaan, op de  
achtergrond de toegang  
tot de Nieuwsteeg 

Wij willen familie en vrienden condoleren en wensen 

iedereen heel veel sterkte toe met dit verlies. 

Adriana zit in de Gijsbert tak 1600 

Overlijdensberichten 

Verjaardagen  

Wij willen de volgende Van der Neuten van harte feli-

citeren met hun verjaardag. 

 

Maarten van der Neut uit Kockengen, is op 21 sept 

2022, 96 jaar geworden. Maarten zit in de Claes tak 

circa 1570. 

 

Nieuwsteeg 
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Op 24 mei 1871 trouwt zij met Robbert van Kleeff. Robbert van Kleeff is geboren 16 juli 1849 Rotterdam, overle-

den (84 jaar) op 21 november 1933 Rotterdam. 

Leendert  Bastiaanse geboren 20 maart 1850 Rotterdam,  overleden (3 mnd) op 6 juli 1850 Rotterdam    

 

Wilhelmus Bastiaanse geboren 23 mei 1853 Rotterdam,  overleden (15 jaar) op 28 augustus 1868 Rotterdam. 

Abraham Bastiaanse, echtgenoot van Johanna Maria van der Neut overlijd ruim 4 maanden na het overlijden van zijn 

jongste zoon Wilhelmus Bastiaanse op 17 september 1853, hij werd 37 jaar.   

Van de totaal 6 kinderen uit dit huwelijk, is er voor zover bekend maar een kind in leven gebleven.  

Voordat ik verder ga met Johanna Maria van der Neut, wil ik even met jullie terug gaan naar een artikel in de nieuwsbrief 

van september 2019 over de keerzijde van Vreugde en Verdriet, tijdens het schrijven van dit artikel moest ik daaraan te-

rug denken. Daar werd de zuigelingen sterfte verbonden met lange dagen verplicht op het land te werken door de moe-

ders.. De oorzaken van de extreem hoge sterfte in het 1e levensjaar (veel hoger dan bij oudere kinderen) zocht men in 

aandoeningen van het maag-darmkanaal, onvoldoende hygiëne en besmettelijke ziekten. De meeste kinderen die overle-

den waren kunstmatig gevoed.   

 

Maar hoe zit het met de steden zoals Rotterdam, waar wij ons nu tot beperken. Tot 1874 was het in veel steden verboden 

buiten de stadsmuren te bouwen. Militairen wilden een vrij schootsveld hebben, voor het geval een vijand het land zou 

binnenvallen. Gevolg was wel dat binnen een beperkt oppervlak steeds meer mensen moesten worden gehuisvest. Deze 

problematiek werd nog verergerd door het feit dat de overheid zich niet of nauwelijks met huisvesting bezighield. Hierdoor 

woonden veel mensen dicht op elkaar in veel te kleine huizen. Bovendien hadden steden in de vroege negentiende eeuw 

geen voorzieningen als stromend water, riolering of een geregelde vuilnisafvoer.  Als gevolg van deze omstandigheden 

woedden er vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw verscheidene cholera-epidemieën in Zuid-Holland – de eerste 

in 1832 in Scheveningen. Vervuiling en ondervoeding zorgden ervoor dat de ziekte vele slachtoffers maakte, vooral onder 

de armste lagen van de bevolking. In Zuid-Holland werden onder andere Leiden, Rotterdam en Den Haag zwaar getroffen. 

Zo waren er tussen 1832 en 1867 zeven cholera-epidemieën in Leiden, die ongeveer 5000 slachtoffers maakten.  

 

Johanna Maria van der Neut, heeft best wat te verduren gehad in haar leven en het was zeker niet gemakkelijk. Ondanks 

dat, krijgt Johanna Maria nog 6 kinderen na het overlijden van haar echtgenoot Abraham Bastiaanse.  Wie de vader van 

deze kinderen zijn is onbekend, op de geboorte akte wordt namelijk niets vermeld.  

 

Johanna Maria van der Neut  krijgt de volgende kinderen, exclusief het eerst geboren kind in 1841: 

 

Adriana van der Neut, geboren 2 maart 1856 te Rotterdam en overleden op 17 februari 1858 te Rotterdam. 

Wilhelmina van der Neut,  geboren 10 april 1857 te Rotterdam en  overleden op 19 juli 1857 te Rotterdam. 

Adriana van der Neut, geboren 5 december 1858 te Rotterdam en overleden op 23 maart 1859 te Rotterdam. 

Johannes Cornelis van der Neut, geboren 31 december 1859 te Rotterdam en overleden op 2 mei 1935 te Nij-

megen. 

Jacob Franciscus van der Neut,  geboren 23 september 1861 te Rotterdam 

en overleden op20 dec 1862 te Rotterdam. 

Franciscus van der Neut, geboren 23 oktober 1863 te Rotterdam en overle-

den op 7 december 1863 te Rotterdam. 

 

Johanna Maria van der Neut overleed op 23 september 1863 in het huis staand aan 

de Leeuwenlaan 5 te Rotterdam. Rechts een kaartje met de straten waar Johanna 

Maria van der Neut met haar gezin woonachtig waren. Dit gedeelte ligt in het centrum 

van Rotterdam. 

Johanna is op het kraambed overleden. In de geboorte akte van Franciscus 

van der Neut staat  beschreven “……. Welke mij heeft verklaard dat  op den 

drie en twintigste des na middags ten vijf ure, Leeuwenlaan 5  -  202, is 

geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit het nu wijle Johanna Ma-

ria van der Neut een leven, zonder beroep wonende aldaar. Welk kind ge-

naamd zal worden Franciscus” 

Johanna Maria is 42 jaar oud geworden. 

 

Ook van deze 6 kinderen, is alleen Johannes Cornelis in leven gebleven. 

Johannes Cornelis is onder voogdij gesteld. Zijn voogd was Robbert van 

Kleeff, de man van Johannes zijn zus Johanna Maria Bastiaanse. Johannes 

Cornelis is 1871 naar de Weesinrichting te Neerbosch en Nijmegen ge-

stuurd, hij was toen 12 jaar oud. Op 28 november 1871 is Johannes Corne-

lis aangekomen in de Weesinrichting. Johannes Cornelis heeft daar de op-

leiding Letterzettengeleerd. De Weesinrichting Neerbosch en Nijmegen 

stond niet zo goed aangeschreven.  

 

 

Plattegrond waar Van der Neut  woonachtig was 



Pagina 8 Nieuwsbrief 

STEUN DE FAMILIESTICHTING VAN DER NEUT MET HUN ONDERZOEK ………… EN WORDT DONATEUR 

Uiteindelijk is Johannes Cornelis op 4 mei 1878 uit Nijmegen vertrokken naar Weesp en ging in de leer bij boekdrukker 

Kool, hij was toen 19 jaar oud. Op 30 april 1879 is Johannes Cornelis in Rotterdam ingeschreven in het huis van zijn 

voogd Robbert van Kleeff en zijn gezin. Op 10 mei 1879 is Johannes Cornelis ingelijfd bij de Militie van het regiment Gre-

nadiers en Jagers, en van beroep Letterzetter. Uiteindelijk wilden wij meer weten over Johannes Cornelis van der Neut, 

bijvoorbeeld zijn nageslacht. Dus zijn wij verder op zoek gegaan. 

 

Op 1 november 1880 vertrok Johannes Cornelis van der Neut vanuit Rotterdam naar Nijmegen, waar hij als militair gele-

gerd werd. In die periode van zijn dienst heeft hij zijn vrouw Anna Geertruida Kleijne leren kennen, Anna Geertruida was 

van beroep bediende.  

Op 20 juni 1883 trouwt Johannes Cornelis van der Neut, meerderjarige zoon van Johanna Maria van der Neut op 23 jari-

ge, leeftijd en militair van Regiment Grenadiers en Jagers  met de 22 jarige Anna Geertruida Kleijne, minderjarige doch-

ter van Karel Albert Kleijne bediende van beroep en Catharina Otto geen beroep en hun toestemming hebben verleend. 

 

Kinderen uit het huwelijk van Johannes Cornelis van der Neut en Anna Geertuida Kleijne: 
   

Anna Catharina van der Neut geboren 7 juni 1884 Nijmegen, overleden op 9 april1940 Nijmegen. Gehuwd op 2 

augustus 1904 Nijmegen met Hendrikus van ‘t Hull. (Voorzover bekend 1 zoon) 

Johannes Karel van der Neut geboren 5 mei 1886 Nijmegen, overlijden nog onbekend, gehuwd op 18 septem-

ber 1908 Nijmegen met Johanna Wolffensperger. (Voorzover bekend 2 dochters) 

Willem Cornelis van der Neut geboren 6 oktober 1889 Nijmegen, overleden op 17 februari 1943 Nijmegen, ge-

huwd op 5 mei 1916 Nijmegen met Wilhelmina van Groningen. (Voorzover bekend 2 zoons)  

 

Wij hopen natuurlijk om met het verdere nageslacht Johanna Maria van der Neut in contact te kunnen treden. De tak  

waar Johanna Maria van der Neut in voort komt is de Claes tak 1660 ( Claes van der Neut en Maertje Schouten) 

 

Ik wil nog even terug komen op de enkele jaren van het verblijf van Johannes Cornelis van der Neut in de Weesinrichting 

te Neerbosch en Nijmegen, daar ben ik namelijk nog een Van der Neut tegen gekomen Dat is Willem van der Neut , hij 

was 13 jaar jonger dan Johannes Cornelis van der Neut. Willem van der Neut is geboren op  23 januari 1872 Aarlander-

veen en is gehuwd met Hendrina Maria de Beer. Willem is onderwijzer geworden en naar Zuid-Afrika vertrokken, later is 

hij hoofdonderwijzer geworden in Zuid-Afrika. Hij heeft zijn opleiding gehad in de Weesinrichting te Neerbosch en Nijme-

gen.  

Hieronder een citaat uit “” Het Oosten, weekblad gewijd aan Christelijke Philanthropie”     

 

Hoogst aangenaam zal het ons zijn, wanneer nog meerdere vrienden en vriendinnen zich voor dit werk bereid verklaren. 

Weder heeft een van onze weezen Van der Neut met goed gevolg examen als onderwijzer afgelegd. Mij heeft zijn oplei-

ding geheel aan de weezenschool te Neerbosch genoten. Het examen voor vrije- en ordeoefeningen moet nog door hem 

worden gedaan. 

 

Verder nog een klein gedeelte uit de brief die Willem van der Neut aan T. Van ‘T Lindenhout (Oprichter van de Weesin-

richting te Neerbosch en Nijmegen)     

 

Zeer werden wij verrast door een brief van onzen waarden vriend Van der Neut, hoofd eener school te Johannesburg. 

Het is een brief voor den verjaardag mijner vrouw; hij wist niet dat zij krank was en reeds is heengegaan, ook niet dat 

zijn vriend De Bruin en diens vrouw Bloemfontein hadden moeten verlaten en zich in ons land bevinden. Hij schrijft ons 

het volgende: Eerste alinea en een stukje uit de laatste alinea hebben wij hieronder geplaatst, In de volgende Familiekro-

niek zullen wij de hele brief opnemen.   

 

JOHANNESBURG, 31 Maart 1900. 

Waarde lieer!  

 

De herinnering is nog bij mij levendig, hoe wij gewoon waren met verlangen uit te zien naar den 15 den April. Hoewel 

deze brief waarschijnlijk meer dan 14 dagen te laat zal komen, zoo zal het u misschien aangenaam zijn te weten, dat 

een oud wees in een ver land, nog zulke genoegelijke herinneringen heeft van dien dag. 

Het spijt mij, dat ik zoo laat ben, (echter buiten mijn schuld) maar wil mijne beste wenschen aanvaarden voor U en Uwe 

echtgenoote. Langmoge zij leven en Umnaast haar! Dat zij met en naast U nog jaren lang ten zegen moge zijn van ar-

men en weezen.   

 

Dan komen de mannen van het Informatiebureau om uit de zakken van vriend en vijand de papieren te halen 

die aanwijzing kunnen doen van de betrekkingen van den gesneuvelde. Soms, ja dikwijls, komt dan een brief van ver-

loofde, zuster of moeder voor den dag, die bij lezing ons de oede op de lippen brengt: »0 God, maak toch een spoadig 

einde aan zooveel onheilbrengend bloedvergieten!" God verhoore zoo'n bede!    

 

Met de Uwen en de bekenden hartelijk gegroet van   

 

W. VAN DER NEUT.   

 

Johannesburg, (Z.-A. R.) 

Pk. Braamfontein. 
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Telefoon: +31(0)703097321 

Gsm       : +31(0)628424020 

E-mail: informatie@familiestichting-vanderneut.nl 

E-mail: donateurs@familiestichting-vanderneut.nl 

Wilt u meer weten kijk dan op  

https://www.familiestichting-vanderneut.nl 

Het bestuur 
 
Oprichter en voorzitter  
Willem van der Geest. 
Secretaris 
Ruud van der Neut 
Penningmeester 
Vacature 
 
Ambassadeur (m/v) Australië 
Vacature 
Ambassadeur (m/v) Brazilië 
Monica van der Neut 
Ambassadeur (m/v) Canada 
Jennie van der Neut 
Ambassadeur (m/v) Nederland 
Ingrid van der Neut 
Ambassadeur (m/v) Zuid-Afrika 
Nico van der Neut 
Ambassadeur (m/v) Amerika 
Vacature 
 
Vertaling in het Engels door: 
Jennie van der Neut 
Vertaling in het Portugees door: 
Monica van der Neut 
 
Onderzoek 
Karin van der Neut 
Ria Rehorst 
Rob van der Neut 

Bank: ING bank  

T.n.v.: Familiestichting van der Neut  

Iban: NL16INGB0009302905  

BIC nbr: INGBNL2A  

Wilt u ons werk / onderzoek steunen en een  

bedrag doneren, dan kunt u het op bovenstaande 

bankrekening overmaken  

Colofon 

Ontvangen      

Van Maarten van der Neut uit Kockengen hebben wij een leuke familiefoto met de bij behorende namen mogen ontvan-

gen,. Maarten zit links op de tafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenste Rij van links naar rechts: Aart van der Neut, Aagje van der Neut, Teunis kastelein, Annigje Kastelein-van der 

Neut, Maagje van der Neut, Wim van der Neut, Piet van der Neut, Lijsje van der Neut, Jan van der Neut, Jan Cazant. 

Middelste rij: Gerrit van der Neut, Johanna van der Neut- v.d Vliet, Oma Annigje v.d.Vliet-Vermeulen, Maarten Willem van 

der Neut (kind), Johanna Kastelein (kind), Maarten van der Neut, Jannigje Cazant– van der Neut. 

Onderste rij: Johanna van der Neut, Maarten van der Neut.  

Familiestichting van der Neut 

Volendamlaan 768 

2547 CM Den Haag 

Nederland 


